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Een gevangenis spreekt ons er-
H 80 gens toch altijd aan. Aan de bui-
edenkt de tenkant is er niet veel te zien,

\levdndenen maar van binnen gebeurt er

1) b W' heel veel met de gevangenen.

Lerend ouderling H. Bor was eer-

der hoofdaalmoezenier in de

gevangenis van Gent en nu nog
doet hij dat werk in de gevange-
nis van Hoogstraten in Belgié.

Boeiend vertellen kan Bor, maar

ook boeiend schrijven, want dit

boek dwingt je tot verder lezen.

In gedachten ga je cellen in en uit,

maak je ruzies mee, en ben je getuige van zeer indringende

gesprekken die Bor heeft (gehad) met gevangenen. Eigenlijk
zou elke predikant een poosje stage moeten lopen bij deze
evangelist in hart en nieren. Gevat, met humor maar diep ern-
stig is hij voortdurend in gesprek over de twee wegen, over
onze diepe verlorenheid, maar wordt hij het niet moe om te
wijzen op Hem Die voor overtreders gebeden heeft. In zo'n

"gemeente” gaat alle vioomheid eraan en blijven er alleen

maar zondaren over, tot in de wortels van hun bestaan. Zowel

in de cel als erbuiten. Zeer aanbevolen! Ook voor onze jonge
vrienden. Dit lezen jullie in een adem uit!
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